


,,ln U dus, o Heer, mijn God, stei ik al
mijn hoop en mijn toevlucht, aan U laat ik
al mijn zorgen en angsten over".

Zo bad

Maria IcIa Graus
echtgenote van

Leonard van 't HooÍt

Zij wetd geboren te Roosteren op 24 sep-
tember 1899 en overleed na een geduldig ge-
dragen ziekte in de verpleegkliniek van het
De Weverziekenhuis te Heerlen op 6 januari
1975.

Haar lichaam werd na een eucharistieviering
ter harer gedachtenis in de dekenale kerk
van St. Jan Evangelist ter ruste gelegd op
de centrale begraaÍplaats Randweg te Hoens-
b roe k.

De plechrige zeswekendienst is op zondag
23 Íebruari om 11.30 uur in genoemde kerk.

Uw medeleven was voor ons een steun en
een troosl.

L. van 't HooÍt
kinderen en kleinkinderen

Wat is er over dit leven te vertellen ? Zij

heeÍt niets opzienbarends gedaan. Maar in

de ogen van allen d ie haar kenden, was zi.l

groots om haar eenvoud en bescheidenheid,

haar warme belangstelling voor de mensen

om haar heen, haar grote trouw in de ver-

vulling van haar dagelijkse plichten, maar

vooral om haar steeds wakende zorg voor

hen die haar dierbaar waren : haar man,

haar kinderen en kleinkinderen.

Want zorgen en bidden waren voor Manta

de peilers, waarop haar hele leven steunde

en voor hèn, die achterblijven zal er een

onuitwisbare herinnering zijn aan een altijd

zorgende en altijd biddende.

Met een gerust hart bevelen wij haar geest

in de handen van Hem, die haar hoop en

toevlucht was, aan Wie zij al haar zorgen

en angsten overliet.


