


In dankbare herinnering aan

Als je ouder wordt en niet meer weet

Dien de Groot waar je bent, als je mensen ziet, maar

weduwe van ze niet meer herkent, als je toch blijft
Ger W. strijden om bij ons te leven, dan hopen
€r wassen wij dat je nu rust is gegeven.
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De familie dankt u voor alle medeleven.

Bedankt dat u er was in haar leven en nu ook
bij haar afscheid.



