


TER HERINNERING AAN

ENNIE HAAN

weduwe van

HUUB REMMEL

Geboren 18 november 1909 te Nieuwenhagen.
Overleden 30 januari 1992 te Tiel.

LIEVE MAM,

Vandaag moeten we afscheid van je nemen
en dat doet pijn.

Maar we zijn dankbaar dat we je zolang
in ons midden mochten hebben.

Tijdens je korte ziekbed heb je ons je sterkte
getoond.

Geen klacht kwam over je lippen.

Uit je geloof putte je de grootste kracht.

Bij het dagelijks rozenkransgebed dacht je
aan ons allemaal.

Nooit heeft iemand tevergeefs een beroep op
je gedaan.

Je kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
betekenden alles voor je.

Rustig en waardig, zoals je leefde, ben je
van ons heengegaan.

Lieve mam en oma, bedankt !

De familie dankt u hartelijk voor de vele
blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden.

+

De zeswekendienst wordt opgedragen in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Hulp der Chris-
tenen, op 15 maart 1992 om 11.30 uur.

Uitvaartver. ,,HULP EN STEUN".



