In dierbare herinnering

Maria Kunigunde

Gonny Dera-Hdndeler

23 Ubach over Worms, 9 mei 1940
T Kerkrade, 8 juni 2010

sinds 8 juni 2003 weduwe van

Willy Dera

Gonny was de jongste van viff kinderen en werd een
dag voordat de 2e wereldoorlog uitbrak geboren.
Op school haalde ze prima ciifers en rekenen kon
ze als de beste. In 1960 trouwde ze met Willy en al
snel daama werden Pedro en Frans geboren. We
denken met veel plezier terug aan de mooie
gezingjaren in Schaesberg.

Haar administratieve talent kwam haar goed van pas.
Eerst bij de Bata in Maastricht waar ze als jong
Rimburger meédjie de nieuwste ponsmachines
bediende. Daama in het Muziekhuis dat ze samen
met haar man Willy in 1974 in Schaesberg opendle.

Het succes van hun Muziekhuis was mede te danken
aan Gonny. Klanten benaderde ze op haar typische

rustige, harteljke manier. Gonny wist hoe je met
mensen om moest gaan.

Toen Pedro in 1990 de winkel ovemam
verhuisden Pap en Mam naar de Voorterstraat in
Blejjerheide. Hier voelden ze zich al snel thuis.

Nadat haar geliefde man Willy overleden was is ze
niet bij de pakken gaan neerzitten. In tegendeel!
Haar verbondenheid met gemengd koor Con
Amore uitte zich in het gegeven dat ze nooit
repetities of uitvoeringen oversloeg. Maar ook
tiidens haar andere hobby's zoals kegelen, yoga,
zwemmen of bloemschikken had ze voor
iedereen een luisterend oor.

Aan haar drie kleinkinderen beleefde ze veel
vreugde. Haar plotselinge heengaan kwam voor
iedereen als een  volslagen  verrassing.
Onbegripelik, je was nog zo energiek. Tot het
laatst deed je de boekhouding voor Pedro's
Muziekhuis, voor Frans was je een geweldig
klankbord.

Precies zeven jaar nadat Pap overleden is ben je
nu weer bij hem. Gonny, Mam, Oma bedankt, wat
zullen we je missen!

De famiie dankt u voor uw medeleven en
aanwezigheid bij het afscheid.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag
924 jui om 1800 uur in de parochiekerk
H. Antonius van Paclua te Blejerheide-Kerkrade.



