


Jesus & Maria T Josef t Petrus
Bid voor de ziel van zaliger
de Hoogeerw. Heer

Henricus Haenraets

Pastoor-Deken van Sittard
Ere-Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
van het Bisdom Roermond
Officier in de Orde van Oranje Nassau

geboren te Venray 14 juni 1887, Priester gewijd
te Roermond 28 maart 1914, Kapelaan te Horst
1914-1921, Kapelaan St. Martinus Venlo 1921-1932,
Rector St. Nicolaas Venlo 1932-1935, Pastoor-De-
ken Sittard 1935-1957, tijdig voorzien van de H.
Sacramenten der Stervenden, in volmaakte over-
gave aan Gods H. Wil, godvruchtig in de Heer
ontslapen in hetR.K. Ziekenhuis te Sittard 5 okt. 1957

Een goed mens, een beste vriend en een voor-
beeldig priester is van ons heengegaan.

Wie hem goed gekend hebben, zullen nimmer
vergeten die goedheid en vriendelijkheid, waar-
door hij de harten van zovelen wist te openen
en zovelen tot zijn vrienden maakte.

Hij was een heilig priester, kinderlijk vroom
en eenvoudig, goedig van harte en altijd hulp-
vaardig.

..Denkt aan uw leidslieden, die u het woord
Gods hebben verkondigd ; let op het einde van
hun leven, en volgt hun geloof na.”” (Hebr. 13,7)

Dierbare zuster, beste parochianen en allen,
die mij dierbaar waart, ik ben heengegaan, maar
wat ik niet meer op deze wereld voor u kan
doen, zal ik voor u allen doen bij de Vader in de
hemel. Vergeet ook gij niet veel voor mij te
bidden.

O.L. Vrouw, Behoudenis der Kranken, bid
voor mij.

H. Rosa, Patrones van Sittard, bid voor mij.

Eerste Sitt. Begr. Ondem. J. M. Bronneberg, Sittard




