DE ZIEL IS ALS EEN MUS
ONTKOMEN AAN DE STRIK
VAN DEN VOGELAAR.
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Bid voor de ziel van zaliger

JOHAN JOSEPH HAMSSEN

Echtgenoot .van

ANNA WETSELS

Lid van de R. K. Mannenvereeniging.

Geboren te Rimburg 16 Maart 1883, overleden
te Terwinselen op 18 April 1945.

,,Wie den Heer vreest gaat het goed aan het
einde van zijn leven; op den dag van zijn duod
zal hij genade vinden’’. Eeclal o3
Laat deze woorden, die God liet neersclmjvun
in de H. Schrift, ons een troost zijn, na wij
treuren om het heeugaan van onze dierbare
overledene. Hij was trouw aan het geloof. Gods
wet was hem heilig, God zal hem volgens zijn
eigen woord genadig ziju.

Mijn dierbare echtgenoote en kinderen, laat
een liefdevolle herinnering en een veelvuldig
gebed de band tusschen ons blijven tot een ge-
lukkig weerzien in den hemel. Draagt uw leed
met de blijde hoop van ons christelijk geloof.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

k 2259 Jos. Vijgen, Terwinselen.




