


In liefdevolle herinnering aan

[Leo Hanssen

% 25 oktober 1938 te Ubach over Worms
T 17 april 2024 te Landgraaf

echtgenoot van

Corrie Hanssen-Kessels

Leo werd vlak voor de 2° wereldoorlog geboren in
de Groenstraat als oudste zoon van Maria en Albert
Hanssen. Het gezin kreeg nog 2 dochters, Maria en
Finy, waarvan Maria helaas op 4-jarige leeftijd overleed.
Albert was muzikant bij Fanfare Victoria in Rimburg
en dus ging Leo daar 66k spelen. Vanwege een scheve
tand werd het géén koperinstrument, maar een sax
sopraan.

Leo ging in Waubach naar de basisschool en in Heerlen
naar de MULO. Vervolgens ging hij nog naar de
“Kweekschool” in Heerlen.

Na zijn schooltijd startte zijn werkzame leven,
achtereenvolgens bij de Motor Unie in Heerlen en
V&D in Kerkrade, waarna hij als Inspecteur bij de
Gulpener Bierbrouwerij in Gulpen de rest van zijn
carriére met veel bravoure en plezier door héél Zuid-
Limburg werkte.

Tussendoor vervulde hij nog zijn dienstplicht als
muzikant van de Limburgse Jagers.

Leo trof tijdens het dansen in Heerlen zijn grote
liefde Corrie, waarmee hij uiteindelijk bijna 63 jaar
getrouwd zou zijn. Er werden 2 zonen geboren, Rob
en Ron, die hij in alle activiteiten, maar zéker de
muzikale, steunde. Ontzettend trots was hij op zijn
5 Kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen, waarbij
hij érg veel verdriet had van het overlijden van
achterkleinzoon Jari, enkele jaren geleden.

Corrie en Leo woonden in Rimburg en later
Schaesberg. Overal waar Leo kwam was hij actief
als vrijwilliger, mantelzorger, bestuurder, organisator,
opleider en muzikaal leider.

Zijn grote hobbymatige passies waren Fanfare
Victoria, meer dan 75 jaar spelend lid, en het Reiinie
Orkest van de Limburgse Jagers, waar hij bijna vanaf
de oprichting spelend lid en tot nu (vice-)voorzitter
was.

Voor al zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje-Nassau, Limburgse Jager van
Verdienste en drager van de Vergulde Wespel.

De familie dankt u voor uw steun, medeleven
en aanwezigheid bij het afscheid.



