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Ter dankbare herinnering aan

Mien Hanssen

echtgenote van

Arnold Kaufholz

# 15 november 1930 T 1 jull 2004

Achter de tranen van verchiet
schuilt de glimlach van herinnerning

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mam
willen we u oprecht bedanken.
Arnold, Amo en Marian, Marlie en Ecldly,
Megsgie en Jo, Paul en Astric, en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de kerk van de
H. Drievuldigheid te Rimburg op zondag 22 augustus a.s. om 10.00 uur.

Mam, geboren in Rimburg, groeide op in een gezin van 6 kinderen. Ze leerde in
Rurdorf pap kennen waarmee ze in 1957 in het huwelik trad. Ze gingen inwonen
bij haar ouders en haar nog thuiswonende broers. Haar ouders verzorgde ze
liefdevol tot aan hun dood. Ze deed dit met haar typerende overgave, ook toen
er in de loop der jaren kinderen kwamen. Ze zorgde goed voor haar gezin.
Kleren maken voor de kinderen en zichzelf was haar grote passie in drukke jaren.
Niets was haar teveel. Naast haar gezin zorgde ze met grote voldoening voor
zieke familieleden en naasten. Bescheidenheid en eerlijkheid sierden haar. Haar
hart lag op haar tong. Haar directheid was soms confronterend, maar naar haar
mening hoefde je nooit te gissen. Door deze openheid was er een nauwe band
tussen haar en haar naasten. Toen het allemaal wat rustiger werd ging ze intens
genieten van haar kleinkinderen. Ze vond het heerlijk om ze een weekje in huis te
hebben of om er een paar dagen naartoe te gaan. Dit was voor haar vakantie,
zorgen voor en knuffelen met haar trots.

Toen, plots, in september 2003 werd ze ziek en balanceerde ze enkele
maanden tussen hoop en vrees. Nuchter als ze was en vol vertrouwen keek ze uit
naar een goede afloop. Drie dagen voor Kerst werd haar deze hoop ontnomen
en begon ze dapper en moedig aan een ongelike strijd. Ze slaagde erin niet
alleen zichzelf, maar ook haar gezin sterk te maken. Zelfs vanaf haar sterfoed
zorgde ze voor ons. Ze berustte in wat komen ging. Haar blijvende humor en
glimlach overschaduwden ons verdriet. Ook heeft ze oprecht kunnen genieten
van onze zorg voor haar. Volgens haar wens is ze, thuis, temidden van haar gezin
rustig ingeslapen.

De liefde en kracht die jij ons hebt gegeven zullen ons zeker verder helpen.
Mam, we zullen altijd van je blijven houden en je nooit vergeten!
Dag lieve Mien, dag lieve mam, dag lieve oma.



