Door
het kruis
naar

het Licht



o
Een herinnering aan

1- Willem Hubert Hanssen

echtgenoot van
Maria Wilhelmina Hanzen

hij werd geboren 23 jan. 1899
te Nieuwenhagen en over-
leed plotseling 11 jan. 1973
te Nieuwenhagen.

Gedurende vele jaren droeg hij het
kruis van de ziekte.

Na een leven van plichtsbetrachting,
van hard werken en zorgen voor zijn
gezin, was hij gedwongen, af te zien
van moeizame arbeid. Maar hij kon
niet stil zitten en vulde zijn levensavond
nuttig op met lichte werkzaamheden
in en rond zijn huis. Zo was hij rustig
bezig, toen de dood hem plotseling
trof.

Heer, onze God, wij bevelen Uw dienaar
Wilhelmus aan in Uw grote mildheid.
Schenk cns de kracht, in goedheid en

bezorgdheid voor elkaar verder te leven
en laat ons allen met de overledene
ervaren Uw licht en Uw liefde tot in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

De familie Hanssen-Hanzen dankt allen
hartelijk voor het medeleven bij het
overlijden en de begrafenis.
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De Hoogmis als zeswekendienst zal plaats
vinden zaterdag 17 februari a.s. om 9.00 uur,
in de kerk te Nieuwenhagen.



