Ter gedachtenis aan

Dirnitre
zoontje van
George en Bertina
de Heij—Schlésser

broertje van
Vincent en Femke

Geboren 2 april 1983.

Overleden 6 maart 1987.

Zijn bruisend leven
onze mooiste uren
mochten nog geen
vier jaar duren.

Al heeft Dimitri ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,

is altiild om ons heen,

als zonlicht om de bloemen,
als bladeren in de wind:

te veel om op te noemen.
Hij was ons dierbaar kind.



