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In dankloare herinnering aan

Mientje Helfer
weduwe van
Jozef Ploemen

Zij werd geboren op 19-7-1922 te Hoensbroek
en overleed op 29-7-2002 te Heerlen.

Jjj hebt een plekie heel apart
Voor altjd bj ons, in ons hart.

Je dankbare kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen.

Lieve mam,

Je was al jong een zelfstandige en ambitieuze
vrouw. Je werkte altijd hard. Met 16 jaar ging je
naar Den Haag om daar van een goed inkomen
zeker te zijn. Tijdens de oorlogsjaren naaide je
kleren tot diep in de nacht. Je trouwde met pap in
1944 en kreeg de eerste van 4 kinderen in 1945.
Buiten de zorg hiervoor werkte je mee in de
akkerij en later in het café. Maar voor leuke dingen
maakte je altijd vrij. Samen gaan winkelen, op stap
gaan en carnaval vieren zijn er een paar van. Je had
ons altjd graags om je heen en zo ook je
medebewoners en verzorgers van de VKH waar je
de laatste 4 jaren woonde. Je kon mopperen,
maar je kon ook heel vrolijk zijn. Mam, zo blif je in
onze gedachten voor altijd.

Dag mam, rust zacht.

Wij danken u alleen voor uw medeleven en
steun.
De bedlroefde familie.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 14 september 2002 om 18.00 uur in de
kerk van de H. Geest te Brunssum-Noord.

Berg. & Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms. Tel 5311978



