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Ter liefde Gods wordt van u gevraagd een vroom gebed
voor de ziel van zaliger

Leonardus Henricus Hubertus Hendriks

echtgenoot van
Johanna Maria Henriette Hanssen.

De dierbare overledene werd geboren te Wylré 9 April
1865. Hij overleed te Mechelen 23 Mei 1948, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Vertrek christen-ziel uit dit leven, in de naam van de
Vader die u geschapen heeft; in de naam van Jezus
Christus de zoon van de levende God die u verlost
heeft; in de naam van de H. Geest die u geheiligd
heeft. Zo bad de priester aan het sterfbed van de dier-
bare overledene op het feest van de Allerheiligste
Drievuldigheid. Op dat ogenblik werd in de kerk het
.Credo” aangeheven. Een zalig sterfuur.

Uit zijn vurig geloof putte hij de kracht om met nauw-
gezetheid zijn plichten als echtgenocot en vader en zijn
ambtelijke plichten te vervullen. Ondanks zijn hoge
leeftijd verrichtte hij zijn werk met grote toewijding.
Door zijn welwillende bereidvaardigheid heeft hij velen
aan zich verplicht.

Met heilige eerbied en liefde ontving hij geregeld de
hl. Communie, ook op zijn sterfbed. Dankbaar voor
zoveel zegen en genade van de Allerhoogste berustte
hij in Gods heilige Wil, en met vrome gelatenheid
wachtte hij het einde van zijn leven af, hoopvol ver-
wachtend het loon der rechtvaardigen door Gods barm-
hartigheid. In waarheid, een zalig sterfuur.

Zijn groot vertrouwen in de goedheid van onze Moeder
Maria en in de machtige voorspraak van de H. Joseph,
werd niet beschaamd.

Dierbare echtgenote ik dank u voor uw liefde en goed-
heid vooral voor uw opofferende zorgen in mijn laatste
moeilifke levensdagen. God trcoste u.

Beminde kinderen en kleinkinderen vergeet niet de liefde
die ik u toedroeg in dit leven. Bidt voor mij.

Mijn Jesus barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria wees mijn heil.
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