


Ter dankbare herinnering aan

MARIA HELENA HEUTS
echtgenote van wijlen
Willem Souren

Zij werd geboren te Simpelveld op 27
december 1900 en overleed op 18 juli 1976
in de Verpleegkliniek te Heerlen, en werd
begraven te Ubachsberg.

Zo wonderlijk als de geboorte is, zo ge-
heimzinnig, onbegrijpelijk is het sterven.
Neen, het is niet aan ons dag en uur
te kennen.

Het met geduld gedragen lijden dat
moeder’s zieke lichaam tenslotte sloopte,
evenals haar grote liefde tot God, voor
haar gezin en tot de evennaaste, zullen
haar naar wij vast vertrouwen, een plaats
bereiden in de hemel.

Heer, eeuwige God, geef haar de belo-
ning voor haar zorgen, laat haar Uw aan-
schijn nu aanschouwen, geef haar vol-
ledige en eeuwige rust bij U.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor jullie goede zorgen en weest el-
kanders steun. Houdt mij altijd in jullie
gedachten.

Voor uw blijken van medeleven betoond
bij de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis van de dierbare overledene, be-
tuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Souren - Heuts.

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
hebben op zondag 29 augustus a.s. om
10.00 uur, in de parochiekerk van de
H. Bernardus te Ubachsberg.

begrafenisver. ,,Voerendaal”



