


Gedenkt in uw gebeden en in het H. Misoffer

Anna Christina Hollander
echtgenote van

Johannes Hendrikus Hubertus Jaminon

Geboren te Dovern (DId.) op 9 november 1906 en
tijdig voorzien van het H. Oliesel, overleden te
Hopel (Nieuwenhagen) op 4 november 1983.
De begrafenis vond plaats op het kerkhof te
Eygelshoven op 9 november d.o.v.

Steeds bezig en zorgend voor haar gezin en in
vroeger jaren ook op haar bedrijf, zo heeft de
dierbare overledene haar leven doorgebracht.
Een goede en zorgzame moeder, die weinig voor
zich zelf vroeg en haar man terzijde stond.

Toen in de laatste tijd met het klimmen der jaren
ook de kwalen kwamen en haar gezondheid aan-
tasten, moest zij er in berusten dat anderen haar
bezigheden overnamen.

Tijdig besefte zij dat haar gezondheid achteruit
ging en daarom wilde zij goed voorbereid zijn op
de laatste reis, die een mens kan maken.

Als gelovig mens wilde zij het sacrament van de
zieken ontvangen en maandelijks ontving zij Jezus
Christus in de H. Communie. Zo zou zij klaar zijn,
als voor haar het levenseinde kwam.
Plotselingriep de Heervan leven en dood haarvan
ons weg, maar zij was niet onvoorbereid.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
blijft mij gedenken en bidt voor mij dat spoedig de
eeuwige vreugde mijn deel mag zijn.

Zij ruste in vrede.

De familie dankt u van harte voor uw blijken van
medeleven bij het overlijden van haar dierbare.

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 18 december a.s. om 9.30 uur in de
parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Hopel.

Begr. Ond. Paffen, Kerkrade, tel. 452337



