


In dierbare herinnering aan

Hettyy Hommelsheim

£+ 10 oktober 1934 te Aken
T 12 februari 2024 te Heerlen

weduwe van

Hans Weelen

Na de uitvaartdienst op woensdag 21 februari
in de Parochiekerk H. Jozef te Waubach-
Landgraaf hebben we afscheid van haar

genomen in crematorium Heerlen.

De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 7 april om 11.00 uur in
bovengenoemde kerk.

Dank jullie wel voor jullie steun, medeleven
en aanwezigheid bij het afscheid.

Als ik door ziekte niet meer weet

wie ik ben of hoe ik was,

dan zeg ik het is goed geweest,

ik heb een voltooid en gelukkig leven gehad.
Samen met mijn lieve man tot hij mij

door de dood verliet.

Ik zeg mijn lieve familie, schoonzus, neven
en nichten heel veel dank

Voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan
en tot ziens in een betere wereld.

Dag ik heb jullie allen lief gehad.

Hetty



