Ter herinnering aan

Johanna (Jo) Horsch

weduwe van
Wiel Louppen

1t 18 september 1920 te Schaesberg
T 9 juli 2013 te Landgraaf

Op 13 juli 2013 heeft, na een plechtige
uitvaartdienst in de parochiekerk
H. Drievuldigheid te Rimburg, de begrafenis
plaatsgevonden op de begraafplaats aldaar.

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij
het afscheid danken wij u van harte.
Sjir
Jo en Wil
Karim

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 25 augustus 2013 om 10.00 uur
in de voornoemde kerk.

Uhrlicht

O Réschen rot!

Der Mensch liegt in groBter Not!

Der Mensch liegt in groBter Pein!

Je lieber mécht ich im Himmel sein!

Da kam ich auf einen breiten Weg;

Da kam ein Engelein und wollt mich abweisen.
Ach nein! Ich lieB mich nicht abweisen!

Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!

Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben.
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!

(Uit: Mahler / Des Knaben Wunderhorn)



