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JESUS f MARIA § JOZEF

Zalig zij, die de Heer als Hij
komt wakende vindt

In het H. Misoffer der priesters en in het
gebed der gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Johan Jozef Houben

weduwnaar van
Maria Hubertina Simons

De dierbare overledene werd geboren te
Spekholzerheide 4 Juni 1889 en overleed te
Heerlen 28 December 1952, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden.

Vol verlangen heb ik de Heer verwacht en
Hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn
gebeden verhoord; Hij heeft mij verlost uit
al mijn benauwdheden.

Een zachte en blijvende troost is de herin-
nering aan zijn deugdzame en christelijke
levenswandel. Zijn levendig geloof en god-
vruchtig leven schenken de zachte hoop, dat
een rijk loon zijn erfdeel is in eeuwigheid.
Dierbare kinderen en familie, vaartwel tot
wederzien. Ik beveel u aan Cod en aan het
woord der genade van Hem, die machtig is
om op te bouwen. Vergeet mijn zuchten niet,
denkt aan de zorgen, die ik voor u gekoes-
terd heb en rekent het u een plicht, voor de
rust mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Joh.Roosenboom, R.K. Boekhandel Heerlerbaan




