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Bid voor de ziel van zaliger

Maria Houben
echtgenote van

Joannes Hubertus Joseph Kikken

De dierbare overledene werd geboren te Rans-
daal 25 februari 1902, en overleed aldaar 6 juli
1966, gesterkt door de H. H. Sacramenten der
Kerk.

Een ongeneeslijke ziekte kluisterde haar aan haar
ziekbed. Pijnen en lichaamssmarten bleven haar
niet gespaard Dat alles verdroeg zij met een
groot geduld en in overgave aan Gods H. Wil,
indachtig het woord van Christus: ,,Wie mijn
leerling wil zijn, hij neme zijn kruis op en volge
Mij na”. En zoals Christus door zijn liiden en
dood de eeuwige Heerlijkheid is ingegaan, zo
zal ook de afgestorvene, in navolging van de
Goddelijke Meester, zeer zeker mogen delen in
Zijne Heerlijkheid.
Dit mogen voor de dierbare echtgenoot, kinde-
ren en kleinkinderen een grote troost zijn bij
haar droevig heengaan uit deze wereld.
Weest haar een steun door uw vertrouwvol ge-
bed in haar opgang naar God.

Heer, geef haar de eeuwige rust

Dat zij moge rusten in vrede



