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Aandenken aan

Truuke Houx

Geboren te Sittard op 14 mei 1918, aldaar
overleden op 18 mei 1973 en op 22 mei d.a.v.
bagraven.

HEER ONZE GOD

telkens weer moeten wij erkennen

dat de wegen van Uw voorzienigheid
raadselachtig zijn voor ons,

en dat Uw liefde

ons verborgen blijft;

wij weten en begrijpen niet

waarom ons TRUUKE bijna levenslang

zo zwaar beproefd moest worden

door een ziekte waarvoor het menselijk verstand
geen genezing wist;

wij begrijpen evenmin

waarom haar ouders

dit grote leed moesten dragen.

Daarom bidden wij U vanuit onze onwetendheid:
neem haar op in Uw Huis

waar alle leed vergeten zal zijn;

geef Uw troost aan haar vader

die zoveel zorg om haar droeg

door al die jaren heen;

en help ons allen te geloven

in de opstanding, die U ons hebt beloofd
door Christus, onze Heer.

Amen.

Begrafenisond. W. Wauben, Sittard, tel. 3575

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en bij
het overlijden van mijn dochter Truuke, dank
ik U van harte.

A. HOUX.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 8 juli a.s. om 10.0 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard.



