


. . . Afscheid nemen doet pijn

In liefdevolle herinnering aan , , "
nu ik er niet meer zal zijn.

. Zwaar werden alle dagen

Keetje Damrow-van Ingen en lang duurde de nacht

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht.

Ik heb de berg beklommen

die jullie nog moeten gaan.

%* 2 februari 1930 te Ubach over Worms
T 10 juni 2023 te Landgraaf

weduwe van
Wanneer je aan me denkt

Zef Damrow heb dan even geen verdriet.
Bedenk het leven is maar kort.
Dus is mijn wens: geniet.
Geniet van iedere nieuwe dag
die je wordt gegeven.

De familie dankt u voor uw steun, medeleven Maar kijk in dank wel eens omhoog

en aanwezigheid bij het afscheid. al is het maar voor even.



