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Ter dankbare herinnering aan

ANNA JANSEN
weduwe van

Jan Matheus Cremers

Geboren te Millen 21 mei 1882 overleed
zii te Sittard 19 oktober 1975, gesterkt

door het Sacrament der zieken.

De lange weg die een mens moet gaan
naar zijn voltooiing is vaak zwaar, maar
wii mogen ook de mooie zijde van het
leven ervaren.
Er is een mens heel onverwacht van
ons heengegaan, die in haar leven bei-
de zijde had gezien: zowel vreugde als
verdriet, zowel de zorgen als de ge-
noegens van het menselijk leven.
Nu Anna Cremers-Jansen is gestorven
blijven wii achter met onze herinnering
aan haar. Ook al is zij zolang bii ons
gebleven, toch valt dan afscheid ne-
men zwaar, en is er de pijn van een
lege plaats. Maar wij mogen ook ver-
trouwen dat de Heer haar een Plaats
geeft in Ziin Vaderhuis, dat haar het
eeuwige geluk is gegeven, het diepste
verlangen van elke mens.

Er is verdriet, laat er ook vreugde ziin
om de voltooiïng van een leven in het
vertrouwen dat God haar Zijn Vrede
heeft gegeven.
Laten wii aan haar denken als een
goed mens, als een voorbeeld voor ons
leven, die de vreugde van de Heer
heeft leren kennen.
Moge Gods Vrede, waar wij allen op
hopen, met haar ziin.

De familie dankt U haftelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zii
bij het overlijden en de begrafenis van

U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zondag 7 decem-
ber a.s. om 11.30 uur in de parochie-

kerk van St. Petrus te Sittard.


