


Ter dankbare herinnering aan

Tilla Janssen

echtgenote van

Miek Hanssen

Mechtilde Janssen werd geboren in Ubach over
Worms op 22 november 1940 en overleed, na een
dappere strijd tegen haar slopende ziekte, gesterkt
door de H. Sacramenten in “de Dormig” te Land-
graaf. Zij werd op 15 juli, na een plechtige uit-
vaartmis in de parochiekerk van St. Jjoseph te
Waubach - Groenstraat, gecremeerd in Heerlen -
Imstenrade.

Ne danken de vele vrienden en familieleden die
haar en ons door hun gebed en medeleven hebben
gesteund tijdens haar ziekte en bij haar overlijden.

Miek, kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den in de parochiekerk van St. Joseph te Waubach-
Groenstraat op zondag 20 augustus a.s.om 11.15 uur.

Vol droefheid moeten we afscheid nemen van
Tilla, die evenals haar zussen jong getroffen werd
door een ongeneeslijke ziekte. Ze heeft er Vier jaar,
tot het laatst toe, lang en dapper tegen gevoch-
ten. Ze wilde niemand tot last zijn en zeurde niet.
Tot ze vorige week voelde dat de strijd gestreden
was en zowel naar het verpleeghuis wilde en naar
een priester vroeg. Tranen en verdriet overvallen
ons omdat we Tilla moeten afgeven, van wie we
zoveel gehouden hebben.

Tilla was voor Miek een geschenk uit de hemel,
een goede moeder en liefste oma. Voor velen was
ze een bijzonder gezellige vrouw, een “dame” die
er altijd netjes en verzorgd uitzag, een behulpza-
me en bruisende vrouw. Sinds 1986 woonde ze
met Miek in Chevremont en hier heeft ze mooie
jaren gekend en genoten van elke dag. Waar ze
ook kwam, was er onmiddellijk gezelligheid en
leven. Ze hield van kaarten en mensen om zich
heen. Met haar collega’s op het werk was er een
fijne band. Men ging eerder werken uit vrienschap
en plezier dan voor het geld. Ze was dolgelukkig
met de kleinkinderen en ze deed niets liever dan
op hen te passen.

We willen aan haar blijven deriken als een moedi-
ge en zonnig in het leven staande vrouw, die vele
moeilijkheden overwon met haar wil en doorzet-
tingsvermogen, maar die zich uiteindelijk ook
neerlegde bij het onmogelijke.

Tilla, moge je nu genieten van het leven bij God in
de hemel, die ons niet geschapen heeft voor de
dood, maar voor Zijn glorie. Adiee!



