Ter dankbare herinnering aan

Rens Janssen

I'Ordre des Chevaliers de la de Lorraine
et Compagnons de la Résistance
La Medaille d'Or .Universalis Mériti”
Confédération Européenne des Anciens
Combattants
Kruis van Verdienste Nationaal Verbond
der Belgische Oorlogskruisen
Onderscheidingen van:
de President of the United States of
America Dwight D. Eisenhower
Air Chiet Marshal Deputy Supreme
Commander Allied Expeditionary Force
A. Tedder
La Fédération Nationale des Ex
Magquisards de Belgique
Het Belgische Partisanen Leger en de
Patriotische Milities

echtgenoot van Maria Hamers



Mede namens mijn kinderen zeg ik U har-
telijk dank voor Uw medeleven

Mevr. M. Janssen-Hamers

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden zondag 10 september a.s. in de
parochiekerk van St. Cornelius te Heerler-
heide om 11.00 uur.

* 20 september 1915, Heerlen
+ 20 juli 1972, Heerlen.

Wij nemen afscheid van een man met een
bewogen, rusteloos en temperamentvol
leven. Een leven vol vaart, gewaagd, gedurid,
met veel risico’'s en in de jaren van het
verzet dikwijls met de dood voor ogen.
Mensen, die echt verzet en concentratie-
kamp hebben meegemaakt, praten daar niet
veel over; want ze zijn door de hel ge-
trokken.

Niemand zal het beschrijven, niemand houdt
het voor mogelijk, niemand zal de span-

ningen peilen, niemand zal het omarmen.

Wij zijn trouwens allemaal geroepen om
geen moordkuil van het leven te maken,
maar bevrijding te brengen aan elkaar, ook
in het kleine leven van alledag. En naar
gelang je in dit leven bevrijding en ver-
lossing gebracht hebt, gaf je antwoord aan

je levensroeping, is je leven geslaagd.

Rens, je leefopdracht is afgesloten. Met je
echtgenote, kinderen, familie en vrienden,
buigen wij ons hootd. Over de grens van dit
leven, willen wij gelovig verbonden blijven.



