Herinnering van haar verblijfop de aarde
envan haar vertrek naar de hemel.
eV 28




HERINNERING

aan onzen lieveling

PIETER DE JONG,

geboren te Berlicum en overleden te
Welten (Heerlen), in den aanvalligen
leeftijd van bijna 4 jaar.

O, dierbre Ouders, treurt toch niet,
O, stort om mij geen traan,

Spaart, o spaart toch uw verdriet;
De Hemel lacht mij aan.

't Was God, die mij eens gaf aan U,
Hij riep mij voor zijn troon;

Daar jubel ik en zing ik nu,
Versierd met krans en kroon!

Daar zing ik in de Engelenrei

Een glorielied voor God,

En wensch U allen aan mijn zij;
O, dierbre, welk genot!

Misgunt mij dan die vreugde niet,
Vaartwel voor korten tijd;

Want altijd is mijn eerste lied
Voor U aan God gewijd.

Ik smeek dan God in Jezus’' naam:
Gedenk toch, lieve Heer,

Mijn Pap’, mijn Mam’, mijn ZqueS saam,
Stort over hen uw zegen neer!

Getroost dan allen, want door Gods Zoon
Wordt U een plaats bereid ;

Ik vlecht dan daar voor U een kroon,
Vaartwel tot d’eeuwigheid.

. Nieuwe Limb. Koerier, Heerlen.




