In dankbare herinnering aan

Anna van den Wollenberg-Kaesler
weduwe van

Theo van den Wollenberg

Anna werd geboren in Rimburg op

6 december 1934. Ze overleed thuis, op de
Gravenweg, waar ze sinds de dood van Theo
woonde, op 25 juni 2009, in de leeftijd van

74 jaar. We hebben afscheid van haar genomen
na een Eucharistieviering in de kerk van de

H. Drievuldigheid te Rimburg op dinsdag

30 juni 2009, waarna haar crematie volgde.

.l.

Op het prentje van onze vader stond:

‘Een eenvoudig, bescheiden medemens is van
ons heengegaan’ en 'het ziekteproces heeft hij
met groot geduld en gelaten aanvaard.’

Bij het afscheid van Anna mogen we datzelfde
nog eens zeggen. Ze groeide op in ons grote
gezin en zorgde als meid tussen veel jongens
voor haar broers. Toen ze Theo in Rimburg had
ontmoet is ze met hem meegegaan naar
Nijmegen. Maar toen Theo haar plots ontviel in
2004 is ze niet veel later naar Landgraaf
teruggekeerd.

Vanaf Pasen ging het ineens achteruit met haar.
Maar geduld en gelatenheid bleven haar tekenen,
ook toen het leven zwaar werd in de laatste
periode. Haar zus en broers waren blij in die
laatste maanden, hun waardering en
dankbaarheid voor Anna tot uitdrukking te
kunnen brengen in zorgzaamheid voor haar,

al zei ze zelf keer op keer - en dat typeert haar -
dat men zich over haar geen zorgen hoefde te
maken... In alle rust en met vrede in haar hart is
ze uiteindelijk gestorven.

Anna, na de dood van Theo ben je ‘naar huis’
gekomen. Nu je je aardse huis hebt verlaten,
wensen en bidden we je toe dat je samen met
Theo bij God voorgoed ‘thuis’ mag zijn.

Heer, geef haar de eeuwige rust
En het eeuwige licht verlichte haar
Dat ze ruste in vrede. Amen.

Je broers en zussen

De familie is u zeer erkentelijk voor alle medeleven
na het overlijden en bij de uitvaart van Anna.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die
zal plaatsvinden op zondag 9 augustus 2009 om
10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.



