


In de vrede van Christus
is van ons heengegaan

JAN KAREL

echtgenoot van
FINY MESICEK

Hij werd geboren te Meerssen op 6 april
1909 en overleed, voorzien van de
Sacramenten der Zieken, te Sittard op
10 november 1979.

Het is moeilijk afstand te doen van
iemand, die zolang een plaats in ons
midden heeft gehad.

Wij geloven, dat God de Heer is van alle
leven. Wij willen de moed hebben dit te
aanvaarden, niet als een noodlot, maar
als een oproep tot eeuwig leven.

Een man uit één stuk was hij. Hij liet
zich nergens op voorstaan, maar was
steeds bereid te helpen wanneer iemand
een beroep op hem deed.

Reeds geruime tijd had de ziekte hem
ondermijnd. Hij wist, dat lijden een
mens kan louteren. Als een christen
heeft hij zijn kruis gedragen.

Hij heeft nu zijn taak volbracht. Moge
de Heer van leven en dood hem de rust
geven, die hij hier niet heeft gezocht en
hem belonen voor al het goede, dat hij
met zijn talenten heeft kunnen tot
stand brengen. En wij hopen op een
gelukkig weerzien.

Voor uw blijken van deelneming bij het
overlijden en de begrafenis van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa
danken wij u oprecht.

F. Karel-Mesicek,
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 22 december 1979, om
19.00 uur, in de Antonius van Padua-
kerk.



