


LOUIS KEIJSERS
echtgenoot van
TILLY GIJSEN

Louis werd geboren te Sittard 18 oktober
1911. Hij overleed voorzien van het
sakrament der zieken 10 februari 1982.
Na een plechtige Eucharistieviering in de
parochiekerk van de H. Petrus te Sittard,
is hij op 15 februari aldaar begraven.

Geboren in het hartje van de stad en van
jongsafaan vertrouwd met het reilen en
zeilen van de Sittardse gemeenschap in

al haar facetten, is hij zijn leven lang een
geengageerde 'Zitterdernaer” gebleven.
Hij was een man met een groot verant-
woordelijkheidsbesef, gedecideerd in zijn
optreden, maar ook beminnelijk, harieiijk
en vol blijmoedigheid.

Als hoofd van de Openbare School heeft
hij vanuit die eigenschappen zeer veel
leerlingen op een heel eigen manier weg-
wijs gemaakt in het leven.

Door zijn bemiddelende rol, nu hier dan
daar, door zijn ervaring en inzicht stoe-
lende raadgevingen heeft hij velen
onopvallend maar effektief geholpen.

Hij was een gelovig mens, op zijn eigen
manier, zonder veel omhaal van wocrden,
en zonder ijdel vertoon.

Vooral zijn vrouw, maar ook zijn kinderen
en kleinkinderen heeft hij met grote zorg
bejegend.

Tegelijk hebben zij altijd kunnen genieten
van zijn hartelijkheid en warme humor.

Moge hij nu, na zo'n welbesteed en blij-
moedig leven rusten bij Hem, Die

in de Bergrede heeft gezegd: "Zalig die
vrede brengen, want zij zullen kinderen
van God genoemd worden.” (Matt. 5,9)

Louis, rust in vrede.



