


Dankbaar gedenken wij:

Anna Catharina van Kempen
weduwe van

Servaas Smeijsters

Geboren op 1 januari 1902 te Erkelenz (D.)
Gesterkt door het Sacrament van de zieken, is zij
overleden op 9 maart 1986 in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

We hebben haar lichaam te ruste gelegd op het
R.K.kerkhof van Waubach, 13 maart d.o.v.

Zij wilde niet oud zijn, zij wilde leven.

De vele jaren brachten haar vreugde en zorg.
Zorg voor een groot gezin, werken voor haar man
en kinderen. Dat deed zij graag en met veel liefde.
Veel kleinkinderen en achterkleinkinderen mocht
zij leren kennen en haar goedheid en liefde ging
wel heel bijzonder naar hen allen uit.

Daardoor bleef zij jong van hart.

Toch kwam de tijd, na een korte ziekte, om de
weg naar God te gaan. Fen goede vader zal haar
belonen voor haar werk, zorgen en moeite.

‘Wij ziin op weg naar het Paasfeest en wij geloven in
de verrijzenis van Jezus en ook in een nieuw
leven voor deze gestorven medemens.

Levend bij God zal zij voor altijld met Hem en
met al haar dierbaren verbenden blijven.

En wij bidden voor haar:

Heer Jezus Christus, Gij zijt uit de dood verrezen
om ons eeuwig te doen leven. Aanvaard ons
gebed voor haar, die met U is gestorven.

Zij heeft Uw naam gekend en in U geloofd.

Laat haar nu Uw naam prijzen in de hemel en
gelukkig zijn voor altijd.

De familie dankt U allen hartelifk voor uw mede-
leven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 19 april a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H.Theresia en
Don Bosco te Lauradorp.



