


Ter vrome nagedachtenis aan

ANNA MARIA HUBERTINA
KNOBEN

geboren 4 augustus 1894 te Waubach,
aldaar overleden 7 juli 1969, gesterkt
met de H. Sacramenten der Zieken en
begraven 10 juli d.a.v.

De overledene was van het uitverkoren
getal van die stille mensen, die hun
leven slijten, arbeidzaam, eenvoudig
en vreedzaam, in deugden, goede wer-
ken en gebed. De kracht hiertoe vond
zij in de dagelijkse eucharistieviering,
in haar devotie tot het H. Hart van
Jezus en O.L. Vrouw.

Dierbare familie, de meester is daar
en roept mij, weent niet over mij als
over een dode, want ziet, ik leef in de
hemel bij Hem, die ik op aarde met
heel mijn hart heb lief gehad.

Hebt allen dank en speciaal mijn zus-
ters, voor alles wat ik in liefde en
goedheid van u heb ontvangen.

Moge God er u om zegenen. lk verlaat
u, maar niet voor altijd, eens zien we
elkaar terug in de hemel.

Gij allen, met wie ik op aarde in liefde
en vriendschap samen geleefd en ge-
werkt heb bewijst mij nog deze laaiste
liefdesdienst: bidt voor mij, ik zal voor
u bidden.

Dat het eeuwige Licht haar verlichte,
Heer. Dat zij ruste in vrede. Amen.

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij de
ziekte, het overlijden en de begrafenis.

FAMILIE KNOBEN

De pl. zeswekendienst heeft plaats op
zondag 17 augustus a.s. om 9.30 uur.



