Carlo Dolci

MOEDER VAN SMARTEN,
MOEDER ALLER CHRISTENEN
BID VOOR ONS.



Jezus + Maria + Jozef

Ter zalige herinnering aan
Johan Joseph Pieter Knoben
echtgeroot van
Johanna Sybilla Perder

geboren 8 Maart 1909 te Ubach over Worms

voorzien van de Genademiddelen van de

H. Kerk, zacht ontslapen 27 Augustus 1952
in het St. Jozef-Ziekenhuis te Heerlen.

De bedoelingen van de mensen zijn niet die
van God. En daarom moeten wij thans ge-
lovig opzien en tot God zeggen: .Heer, Uw
Wil geschiede.”

Hij was voor allen een voorbeeld in woorden,
in omgang, in liefde en geloof en werd
daarom dan ook door iedereen geacht en
bemind.

Want gelukkig als de mens zo heeft geleefd,
zoals hij verlangt te sterven. Zijn ziel was
God zeer aangenaam, daarom heeft God
zicht gehaast hem uit het midden van de
ongerechtigheden weg te nemen.
Dierbare vrouw, verneder u onder de mach-
tige hand van God, opdat Hij u opbeure
ten tijde van de beproeving, werp al uw
kommernis op Hem, want Hij draagt zorg
voor u, al vraagt Hij een groot offer.
Dierbare ouders en familie, ook van u vraagt
God een groot offer. Maar ik ga naar de
hemel en daar blijf ik voor u bidden. Mijne
dierbaren, hebt dank voor alles en blijft voor
mij bidden.

Maria, Moeder van Smarten en Troosteres
van de bedroefden, ik beveel U allen aan,
die mij liet zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



