Ter herinnering aan

Lissy Kochen

*2 -5 - 1935 Ubach over Worms
T 18 - 4 - 2002 Heerlen

weduwe van

Hub Loo

Op dinsdag 23 april hebben wij tijdens een
H. Mis in de kerk van de H. Drievuldigheid
te Landgraaf - Rimburg afscheid van haar
genomen, waarna wij haar hebben begra-
ven op het kerkhof aldaar.

Wij danken u voor het medeleven na het
overlijden en bij de begrafenis.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden,

ik ben in vrede gegaan.



