Ter herinnering aan Harry was een mens waar je nooit
tevergeefs ‘n beroep op hoefde te

HARRY KREMER doen, ook al was 't dat hij voor
* Hoenshroek 08-12-1935 Zlifts l_cwzritm, maar dat deerde hem het
erminst.
¥ Braossum, 22-12-1996 De natuur trok hem op zijn eigen
echtgenoot van manier aan, en vertoefde daardoor
ook pgaarne buiten.
Anna Kremer-Piitz Het allerliefste en dierbaarste was

zijn lieve vrouw maar zeker niet te
vergeten zijn kinderen, en ook zeker
zijn kleinkinderen.

Pap je hebt het niet kunnen winnen
en daardoor ons zo opeens achter
moeten laten, maar we zullen je
beslist nooit vergeten, en er is altijd
een plaats voor jou in ons hart
gereserveerd.

Heel veel dank zijn ook wij kinderen
aan U verschuldigd, voor alles wat

De familie dankt U allen voor Uw U ons hebt meegegeven.

belangstelling.
Tot ziens en nogmaals bedankt pap.



