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Gedenkt in uw gebed de ziel van™zaliger

Anna Maria Kremers
echtgenote van

Paul Albert Kaczmarek

Geboren te Nieuwenhagen 22 december
1899 en overleed na een langdurig met
geduld gedragen ziekte te Rimburg 21 juni
1966, voorzien van de H. Sacramenten.
Zij was een voorbeeldige moeder, een
oprecht vrome christenvrouw, die de
deugd beoefende, zonder vertoon, maar
ook zonder menselijk opzicht. Die God
vreest en Zijn geboden onderhoudt zal
gelukkig zijn op het einde zijns levens en
in de stonde des doods zal hij gezegend
worden. (Eccl. 1-15).
Goede Heer Jezus, Gij riept mij tot U.
,Heer, hier ben ik, voer mij binnen in
het hemels Vaderland en zegen mijn dier-
baren, waarvan ik moet scheiden”.
Mijn echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, het was mijn hoop in uw midden
te verblijven, doch het mocht niet zijn.
Ik ga tot God, tot weerziens en bidt
voor mij.

Mijn Jezus Barmbhartigheid.



