


Jezus! T Maria! 1 Jozef! ¥ Pancratius!

*
In het H. Misoffer der Priesters en in de

gebeden der geloovigen wordt aanbe-
volen de ziel van wijlen den Heer

JOHAN KREUTZER.

De diepbetreurde overledene werd den
10 September 1871 te HerwrnEN uit vrome
ouders geboren en ontsliep 7.1hluar zachb
en kalm, voorzien van de H Sacramenten,
na eene kortstondige met geduld ver-
dragen ziekte, in volle onﬂerwelpmg aan

Gods H. wil, den 20 April 1911.

Voorbeeldig was zijn leven, voorbeel-
dig ook zijn doml

Zalig de mensch, die den Heer vreest,
steeds zijne geboden voor oogen heeft
eu altijd wandelt op den weg der deugd
— voor hem is sterven een gewin, het
ingaan in de glorie en de liefde des
Heeren en het ontvangen van de ver-
diende kroon. (Ad Cor.).

Gij, mijne lieve ouders en familie, troost
u, weldra zullen wij elkander w (wleu.wn.
gedvnkb mijner in uwe gebeden, en Gij,
Jerw. broeder, wees mijner indachtig in
heb H. Misoffer.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (1oo dagen aflaat.)

Zoete Harten van Jezus en M weest mijne

toevlucht ! (300 dagen aflaat.)




