


Lieve Ria, lieve mama,

Dankjewel voor alles wat je ons gegeven hebt.
Rust nu maar uit,

Je strijd is gestreden.

Je bent voor altijd in ons hart.

Ria Klein-Kuppens

Breda, 12 juli 1935 Brunssum, 22 augustus 2010

Ulli Sabine Jim Ulrike Thei

Ria werd als jongste geboren in een gezin van negen kinderen. “Ons Rietje” werd
op handen gedragen en door haar broers en zussen op menig avontuur getrakteerd.
Toen zij op 12-jarige leefiijd haar moeder verloor werd dit het verdriet dat zij
haar hele leven met zich meedroeg. Ze werd goed opgevangen, vooral door haar
oudste zus Betsy. Later verliet ze haar ouderlijk huis door in de verpleging te
gaan werken. Al reizend en werkend als verpleegster trok ze via Venlo en Sittard
naar Aachen, met Frankrijk op de planning. Daar stak de liefde een stokje voor:
Ze ontmoette Ulli, trouwde en werd huisvrouw in Herzogenrath. Samen kregen
ze twee “Wunschkinder”, waarvoor zij prachtige kleding maakte. In de zomer
was ze bij mooi weer vaak met haar dochters en man in het zwembad te vinden
en in de weekenden werden regelmatig dagtripjes ondernomen. Ria genoot van
de kleine dingen in het leven: Hun tuin, haar zelf gekweekte bloemen, de vogels
en eckhoorns die ruimschoots van lekkernijen werden voorzien. Af en toe op reis
met de auto, slapen in een pensionnetje en mooie plaatsen bezichtigen. Ze hechtte
veel waarde aan een gezonde levensstijl: Sporten, elke dag verse groenten en...
zelfgebakken taart in het weekend. De klap was dan ook enorm toen ze in april de
diagnose longkanker kreeg. Wie kon ooit bedenken dat deze altijd gezonde vrouw

20 ziek kon worden?



