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op het R.K. Kerkhof te Spierdijk.




.l.

Uit de diepte mijner ellende o Jahweh,
riep ik tot U: Heer, hoor mij klagen;
laat Uw oren toch luisteren naar mijn
bidden en smeken want terwijl ik nog
leefde was ik, als het ware, voor de
wereld, mijn omgeving en zelfs voor
mijn dierbaren afgestorven. Eindeloos
lang leken de vele dagen en nachten,
welke ik in vereenzaming, verlatenheid
en lijden heb doorgemaakt. Meer dan
de wachters in de nacht verlangend
naar de morgen, heb ik vitgezien naar
het einde mijner kwellingen. Machte-
loos stonden mijn dierbaren aan mijn
ziekbed en hun menselijke troost, hoe
liefdevol ook bedoeld, kon mij niet
verlichten of opbeuren. Maar God is
gekomen om mij kracht te geven tot
geduldig dragen van mijn zware Kruis
en om ten laatste een einde te maken
aan mijn beproeving en troostend is
nu het woord van de psalmist:

,,Die zaaien in tranen, in jubel zullen
zij oogsten””, en van de evangelist:
.,Zalig zij, die wenen, want zij zullen
getroost worden’’

Mijn goede man en enigst kind veel
aardse goederen heb ik u niet kunnen
nalaten, maar waardevoller en kost-
baarder dan de erfenis van tijdelijke
goederen, zijn de verdiensten van mijn
lijden, welke ik nu aan God voor u
kan aanbieden en het voorbeeld dat ik
U heb nagelaten. Dit zij u tot troost. Op
U, o God heb ik vertrouwd, in eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd worden.




