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..Men is niet rijk

door wat men bezit,

maar door wat men

met waardigheid ‘'ontberen kan.”
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Voor mij, met wie je ruim 43 jaar alle lief
en leed deelde, en voor ons, je kinderen
en kleinkinderen, was je de man, die door
evenwichtigheid een rustpunt was.

Aan al het liefdevolle en goede dat je zo
rijkelijk hebt gegeven, en nog had willen
geven, zullen wij in dankbaarheid terug
denken.

Moge God je nu, na een leven in geloof,
de verdiende rust geven, welke eindeloos
zal zijn.

Papa bedankt.

Na een plechtige uitvaartdienst in de kerk
van Sint Petrus Stoel op zaterdag 2 augus-
tus 1980, werd hij te rusten gelegd op het
R. K. kerkhof te Sittard.



