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Ria Banning
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Mok dich geen zors, alles kumt sood”

Met deze eigen woorden van min lieve man, onze
zorgzame vader en opa, geven wij zin leven terug in
Gods hand. We doen dit na een liefdevolle zorg en
verzorsing, die we hem hebben mogen geven en die hij
zelf aan ons en zoveel anderen heeft gegeven. Klaar staan
voor anderen hoorde bij zijn bestaan, dat slechts 67
levensjaren heeft mogen duren. Op 18-jarige leeftiid verliet
hij zin ouderlijk huis en trok naar Limburg om als
mijnwerker zelfstandig de kost te verdienen. Hard werken
was hem niet vreemd. Vele jaren heeft hij ondergronds
doorgebracht. Na de sluiting van de mijnen stapte hij de
horeca in. Dat was voor hem en zin familie een hele
omschakeling. Café 't Stlpke groeide uit tot een begrip in
de omtrek. Het gaf hem als kastelein -“zijn echte vrienden
mochten hem Snoepje noemen”- veel voldoening als zijn
gasten veel plezier hadden. Vooral in de drukke periode
met camaval, als zijn vader en moeder kwamen helpen,
genoot hij van hun aanwezigheid. Piet, Pa, Opa, je inzet en
liefde voor ons was heel groot. Trots was je op je gezin,
je zoons en vooral je kieinzoon Mats.

Hard werken voor je gezin, goedheid en humor waren de
kenmerken van je persoon. Je stond voor iedereen klaar die
je om raad wroeg, niets was je teveel. Ook het
verenigingsleven had een hoge prioriteit. Als lid en
bestuurslid van het mannenkoor verzette jij veel werk. Het
traditionele eieren bakken na de mei-week of bij andere
gelegenheden was altijd een feest. Als er maar even tid
was, ging je graag naar Doomenburg om je ouders, broers
en zusters op te zoeken. Trots was je op de familie. Het
was dan ook altijd feest als je in Doomenburg was. Tijdens
de familiedag, juli dit jaar, genoot je intens van de
aanwezigheid van de gehele familie. Vooral de Kleintjes
waren je lievelingen. “Oom Piet” hoorde je dan ook veel. De
groentetuin was de laatste jaren je hobby. Als vriend van de
natuur heb je veel tild door gebracht tussen de bomen en
de planten en met de verzorging van de konijnen. Als je
bezig was op het land stopten vrienden spontaan om even
oude herinneringen op te halen.

Piet, Pa, Opa, bedankt voor wie je bent geweest.
Je was een vriend voor allen,
je hart was van goud.

Ook iedereen die ons gesteund heeft of bij het afscheid
was, willen wij hartelijk danken.

Ria,
John,
Gré, Marina en Mats.
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