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JEZUS

' làà

MARIÀ }OSEPH

Ter nagedachtenis aan

Petex Hubert Lemmens
echtgenoot van

Catharina Elisa Dohmen

FIij werd geboren te Ubach over 'W'orms, 14 iuli
L899 en overleed in het St. Joseph-Ziekenhuis te

I{eerlen, 21 januari 196+, na voorzien te zijn van

de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

IIeer Jezus in alles bent U aan ons gelijk gewor-

den en zo bent U ook geschokt en bedroefd ge-

r.r,eest bii het sterven van hen, die U bijzonder
dierbaar waren. De pijn om vaders sterven zou

onverdragelijk zljn als wij het niet konden zien
in het licht van LJw eigen lijden, dood en verrij-
zenis. Een grote troost is Uw rvootd: ,,lk ben

de verrijzenis en het leven". LJ hebt gedeeld in
ons lijden opdat wij zouden delen iu Uw lijden
en eeurvig leven.
'Onclanks het verdriet om ziin heengaan danken

rvij U voor zo'n echtgenoot en vader. Hoe zott'
den u,ij zijn goedheid, mannelijke kracht en zijn
zotg vooÍ oris allen kunnen vergeten?

Vader, wij bidden voor u om eeuwige vreugde en

vrede. Bid voor ons, opda.t hetgeen u in ons ge-

plant hebt overvloedige vrucht moge dragen.

À{oeder Maria bid voor vader en voor ons allen.


