


Gedenkt in uw gebeden

MATHIEU LENNERTZ

echtgenoot van

ANNA BECKERS

De overledene werd geboren te Kerkrade op
29 september 1909 en is aldaar overleden in het
St. Jozef-ziekenhuis op 1 juni 1971, voorzien van
de Sacramenten der H. Kerk,

Mijn echtgenoot en onze vaderis vanons heen-
gegaan. Plotseling, zonder een woord van af-
scheid. Hij is teruggekeerd naar de Schepper.

In vrede heeft hij met de Heer geleefd.
In vrede is hij in de Heer ontslapen.

Zijn H. Geloof was hem dierbaar.
Als gelovig christen is hij voor ons allen een
voorbeeld geweest.

Hij bad een voorliefde voor muziek, vooral kerk-
muziek. Jarenlang was hij een trouw lid van het
kerkelijk zangkoor,

Zijn eerste en voornaamste zorg was zijn gezin
Samen met moeder heeft hij zijn kinderen een
goede opvoeding gegeven als mens en als chris-
ten.

Vader, dank voor uw liefdevolle zorgen Wij
zullen uw nagedachtenis eren door te leven in
uw geest,

RUST IN VREDE!

Voor de vele blijken van deelneming, onder-
vonden bij het overliiden en de begrafenis van
hem, die ons zo dierbaar was, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Mevr. A. Lennertz-Beckers
en kinderen

Kaalheide, 5 juni 1971

De plechtige ZESWEKENDIENST, waartoe U
beleefd wordt uitgenodigd, zal gehouden worden
op ZONDAG 18 JULI a.s. om 10 uur in de
parochiekerk van de H. jozef te Kaalheide.
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