


Als een dankbare herinnering aan

Jan Lenoire
echtgenoot van
Maria M.J. Peters

Geboren te Heerlen 15 juli 1887. Overleden
in het de Weverziekenhuis aldaar op 8 oktober
1970, voorzien van het H. Sacrament der Zieken
en begraven op het R.K. Kerkhof te Welten.

Bedroefd over zijn plotseling heengaan is toch
ons hart vervuld van dankbaarheid om het
vele goede dat hij ons, familie en vrienden
naliet. Moge zijn goedheid en christelijk
levensideaal ons tot voorbeeld zijn.

Wij, die geloven in de Heer van leven en
dood, bidden dat wij eens met hem verbonden
worden daar, waar vreugde en geluk heersen.

Laat ons bidden:

God-Vader, Gij zijt een God van mensen,

Gij beschikt over leven en dood;

Wees uw overleden dienaar genadig.

Hij heeft zijn leven in uw dienst gesteld,

in U geloofd en op U vertrouwd.

Geef hem rust na arbeid, geluk en vrede
en laat hem delen in de verheerlijking
van Uw Zoon, vandaag en alle dagen tot in
eeuwigheid.

_l..

Voor Uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming betuigen wij U onze oprechte dank.

Mevr. M.M.J. Lenoire - Peters
Annie Brandts - Lenoire
Leo Brandts

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 21 november a.s. om 18 uur
in de parochiekerk van de H. Martinus te
Welten-Heerlen.



