


Ter dankbare herinnering aan

| Mathilds: Mars Leuwer

echtgenote van

WILHELM J. TOENBREKER

De overledene werd geboren
te Klimmen op

14 jan. 1906 en overleed,
voorzien van het Sacrament
der zieken, in de
Lickerheide-kliniek te
Chévremont op 28 jan. 1976.
Zij werd begraven op
31jan.d.o.v.te Nieuwenhagen.

Kalm en rustig is deze moeder van ons
heengegaan. Bijna onmerkbaar, met 'n
glimlach op haar gelaat is zij overge-
gaan van het leven hier op aarde naar
het eeuwige leven bij God. Zij was 'n
goede, godsdienstige en vrome vrouw,
die haar kracht en sterkte vond in haar
regelmatig gebed en de H. Communie.
Als een trouwe hulp heeft zij vele
jaren, samen met haar man, gezorgd
en gewerkt voor haar gezin. Voor haar
kinderen was zij een goede, oppas-
sende moeder, die altijd probeerde
een voorbeeld voor hen te zijn. Haar
grote levensvreugde was het welzijn

en geluk van haar man en kinderen.
Voor haar medemensen was zij be-
hulpzaam en zij had voor iedereen
een goed woord. Zo heeft zij vele jaren
gelukkig geleefd. Een paar jaar gele-
den echter maakte zij een ongelukkige
val. Zij had een schedelbasisfractuur en
daarvan is zij nooit meer hersteld.
Samen met haar man is zij toen naar
het Bejaardencentrum , Heereveld” te
Waubach gegaan en het laatste jaar
moest zij opgenomen worden in de
Liickerheide-kliniek te Chévremont.
Maar altijd bleef zij tevreden. Nu is zij
rustig en in alle eenvoud van ons
heengegaan, ons nalatend een onver-
getelijk voorbeeld van hartelijke zorg
en een diep geloof.

Moge moeder zo in uw herinnering
blijven voortleven en moge zij nu rus-
ten in liefde en vrede bij God.

Wij danken U hartelijk voor het medeleven
wat wij mochten ondervinden gedurende de
ziekte, bij het overlijden en de begrafenis.

FAMILIE TOENBREKER-LEUWER

De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag
14 maart a.s. om 10.00 uur in de kapel van het
Bejaardencentrum te Waubach.




