Weduwe van Johannes Hendrikus (Jan) Nillesen

*Schaesberg, 7 februari 1931

Mam is geboren op 7 februari 1931 in Schaesberg.
Daar woonde ze met haar moeder, zus en broer
tot haar huwelijk. Haar vader kwam door een
ongeval te overlijden toen mam pas acht jaar
was. Dat heeft ze altijd als een groot gemis
ervaren. Op haar 16e ontmoette ze pap op een
dansavond en was met hem tot zijn overlijden
in 2012 getrouwd. Tot haar huwelijk werkte
mam, met veel plezier en trots, als verkoopster
bij Maison Chique, de luxe kledingzaak van V&D.
Na de mijnsluiting zijn wij in 1969 naar Lunteren
en later Ede verhuisd. Daar begon mam met
schilderen. Dit werd naast tuinieren haar grote
passie en hierin vond ze haar rust.

Na de pensionering van pap zijn zij weer naar
Limburg teruggekeerd.

Nadat pap in 2012 was overleden is mam naar
Heerlen verhuisd naar een appartement met
uitzicht op de Limburgse heuvels en in de verte
de Sint Martinuskerk in Welten.

Daar heeft ze nog jaren met veel plezier
gewoond, tot dit niet meer ging. Zo kwam ze

1 Bilthoven, 12 november 2023

in 2021 naar een woon- en zorgcentrum in
Bilthoven om dichter bij haar kinderen en
kleinkinderen te zijn. Daar heeft ze, ondanks de
goede zorgen en vele bezoeken, nooit kunnen
aarden.

Mam was altijd erg zorgzaam en betrokken bij
allen die haar dierbaar waren.

Het geloof gaf haar steun en dat is ze haar hele
leven trouw gebleven.

Daar ‘waar in het bronsgroen eikenhout het
nachtegaaltje zingt’ bleef haar dierbaar oord
en vaderland. Op 12 november 2023 is mam
in Bilthoven overleden. Na haar overlijden is
ze op 17 november weer naar haar geliefde
Zuid-Limburg gebracht om daar herdacht en
gecremeerd te worden.

Wij gedenken haar als een lieve zorgzame
moeder en oma en missen haar zeer.

Kinderen en kleinkinderen



