


In liefdevolle herinnering aan

Jo Maassen

echtgenoot van

Jeanny Maassen-Classen

£r 21 november 1943 te Kerkrade
+ 25 mei 2016 te Landgraaf

Op 28 mei heeft de afscheidsplechtigheid
plaatsgevonden.

De familie dankt u voor uw medeleven,
steun en aanwezigheid bij het afscheid.

Jo, onze ogen hielden je vast zolang het kon.
Zolang we je konden volgen, waren we bij je
met hart en ziel.

Nu ben je ons voorbij en kunnen we niet
langer met je mee, niet door lief en niet door
leed, zoals dat heel ons leven ging.

Je lichaam is er nog, het ligt daar stil en koud,
niet meer bezield en tot niets meer in staat.

Je bent niet langer wie je was, je levensgeest
is geweken, uitgeweken naar daar waar wij
niet kunnen komen.

Ons voorbijgeviogen, wie weet waarheen.

Met ogen toe en oren doof kun jij ook niet
meer met ons leven. Dus is het goed zo.

We laten je gaan, al is het in tranen en met
pijn in ons hart.

We zullen je niet meer zien en niet meer
horen.

Jouw warme stem Klinkt elders.

Misschien kun je een goed woordje voor ons
doen?

Wij blijven dat doen over jou, want wat ons
rest zijn de verhalen, waarin jij voor ons tot
leven komt.



