


Dankbare herinnering aan

Helena Maessern

weduwe van

Fritz Damrow

Ze werd geboren op 13 september 1898 te Echt
en overleed op 25 juni 1989, na een slopende
ziekte, in het Bejaardentehuis Heereveld te Land-
graaf. Op 28 juni hebben we afscheid van haar
genomen in het crematorium te Heerlen, waar
haar lichaam volgens haar eigen wens werd
gecremeerd.

90 Jaar mochten we onze lieve moeder en oma
in ons midden hebben. Daar zijn we dankbaar
voor. En zoals ze heeft geleefd, stil, bescheiden
en onopvallend, is ze nu van ons heengegaan.
We zijn bedroefd, omdat ze een grote leegte ach-
terlaat bij ons, haar familie, maar ook bij haar me-
debewoners van Heereveld, bij wie ze zich zo
thuis voelde. We gunnen haar de rust, die ze zo
verdiende, en we zullen haar niet vergeten.

We zijn overtuigd dat God haar nu bij Zich heeft
geroepen en tegen haar heeft gezegd:

Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat
vallen.

Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt;
Hier is Mijn hand-wees maar niet bang te vallen:
Ik houd je vast, Mijn macht schiet nooit tekort.
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen
zodat het water tot de lippen komt;

Want met één wenk doe |k de winden zwijgen
en zee en aarde liggen als verstomd.

Wees niet bevreesd, wanneer je krachten
mind’ren:

want in jouw zwakheid wordt Mijn kracht vol-
bracht.

Ik heb véél werk te doen, ook voor Mijn zwakke
kind’ren.

En dlles kunt ge, als ge Mij verwacht.

Wees niet bevreesd, want |k zal voor je zorgen.
Denk aan de lelién, de mussen die |k voed.

Ik ben de God van heden en van morgen,

de God, Die leeft en Die jou leven doet!

Wij zijn U allen, speciaal de bewoners van Heere-
veld, oprecht dankbaar voor Uw medeleven en
belangstelling bij de ziekte, het heengaan en de
crematie van onze lieve moeder en oma.
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