


Ter herinnering aan
'\% ./'/W/(

echtgenote van

NMartin (Q/J den 7W

Geboren 8 Juni 1951 te Nieuwenhagen,
overleden 19 oktober 1987 te Heerlen.

Het zuiverste, het warmste, wat het meest
onvervreemdbaar van haar is, dat blijft be-
waard, leeft in ons voort.

Haar levenslust, hoe zij dankbaar genoot
van wat het leven—hoe kort ook—haar aan
zinvolheid en liefde bood; de kracht waar-
mee zij daarvoor heeft gevochten, dat blijft
doorklinken in onze ziel, in ons geheugen.
Wat zij voor haar geliefden betekend heeft,
dat blijft diep in ons hart bewaard, als een
kostbaar kleinood.

"God, laat Uw Stilte dalen

in de onmacht van ons zwijgen
en ruimte geven aan een geluid
dat ons dankbaar en hoopvol
optilt, boven alles uit !"".

Allen, die op welke wijze dan ook, hun be-
langstelling en deelneming hebben be-
toond, hartelijk dank.

Martin en Lars.
De zeswekendienst heeft plaats op zater-

dag 12 december a.s. om 1900 uur in de
H. Hartkerk te Schandelen—Heerlen.



