WIJ BEWAREN U
ALS LICHT
- IN ONS HART.



In dankbare herinnering aan onze goede en
zorgzame echigenoot, vader en opa

Wim Meessen

echigenoof van
Mia Paulussen

Hij werd geboren op 5 juli 1930 te Kerkrade en
overleed in het ziekenhuis te Kerkrade op 2 oktober
1990, voorzien van de Sacramenten der zieken.

Zijn viouw, zijn kinderen en heel speciaal zijn
kleinkinderen hadden zijn grofe zorg en liefde.
Voor hen leefde hij. Als het hen goed ging, was hij
gelukkig en tevreden. Voor zichzelf vioeg hij maar
heel weinig.

Op 'n leeftiid, waarop voor de meeste mensen 'n
ruslige levensavond begint, begon voor hem het
geleidelijk afscheid van hen die hem zo dierbaar
waren. Met 'n bewonderenswaardige moed heelft
hij zijn zware kruis aanvaard.

Zijn viouw en kinderen hebben hem tot de laatste
dag verzorgd. Daarvoor was hij heel dankbaar.
Groot was zijn verering voor de H. Gerardus.
Veelvuldig waren ziin bezoeken aan Witlem. Dit
heeft hij blijven doen, zolang zijn gezondheid het
toeliet.

In het bijzijn van zijn viouw en kinderen ontving hij
op 2 oklober de H. Sacramenten. Heel bewust en
helemaal overgegeven. Meer denkend aan hen,
die hij achterliet, dan aan zijn eigen afscheid.
Op dezelfde avond is hij rustig en vredig ingesla-
pen. Met pijn en verdriet in ons hart geven wijhem
uithanden, maar wij roosten ons met de gedachte,
dat aan zijn kuisweg 'n einde is gekomen.
Wim, pap, opa. Wij zullen altijd met een grole
dankbaarheid aan je terugdenken, omdat je altijd
zo goed voor ons bent geweest.

Wij danken U allen voor Uw medeleven, vooral in
deze droevige dagen.

De plechtige zeswekendienst zal worden
opgedragen in de parochiekerk van de H. Jozef te
Kaalheide, op zaterdag 17 november om 19.00

uur.



