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Piet kinderen en kleinkinderen.

In 't Strétje kling, bin ich geboare,

Dat is get wat ich noets vergeat.

Woa ich verschleet, mieng kinger joare,
Woa ich gedilt han leef en leed.

Loop ich noen langs dea watertoere
Dink ich an vrugger joare teruk.
Went ‘s oavends dan de sterre loere
Herinnerre zie an stil geluk.

De ieschte mol, wie ich es meadje

Des Zondags ‘s oavonds wandele gong.
Dat wor toen langs het Bungerpeadje
Bis dan dur watertoer vuur mig stong.

Vergange zint noen doch de joare;
Mar nog deet het mich doch nit leed
Dat ich in 't Strétje bin geboare,

Ich bin stolz te zié ing geet.

En loer ich straks oet 't Himmelspétje
En zien uch heej wer neuj beejee
Uch ouw bekinde oet 't Strotje,

Dan zan ich stil: alaaf de Geet.

Dan zien ich wer dur watertoere

Zoe in gedanke vur mich stoa,

Went boave dan de sterre loere

Weul ich nog ins noa 't Strétje goa.
“Joa jong, ut is good gewae. Wa kink



