Door
het kruis
naar

het Licht




Ter gedachtenis aan
ANNA MENNIS

echtgenote van

J. G. Lemmens

Geboren te Aken op 7 aug. 1905 en
overleden te ’s-Hertogenbosch op 2
jan. 1972, Begraven op het kerkhof
te Orthen.

Deze moeder was een liefdevolle en
zorgzame vrouw. Zij was als de
vrouw uit de H. Schrift: een ver-
standige ijverige vrouw, die altijd
voor het welzijn van haar gezin ge-
leefd heeft. Allen zijn moeder van
harte dankbaar. Haar einde kwam
vrij plotseling. Als gelovige vrouw
was zij er op voorbereid; zij ver-
trouwde op God en diende Hem in
eenvoud des harten.

Menselijkerwijze gesproken had zij
nog wat moeten blijven. Vooral voor
haar zieke echtgenoot betekent haar
heengaan een groot Kkruis.

Wij bidden:
God, geef aan deze moeder spoedig
het eeuwig geluk bij U en haar dier-

baren de kracht dit offer te kunnen
dragen.

Mijn lieve man, kinderen en Kklein-
kinderen: We hebben geen afscheid
van elkaar kunnen nemen; mogen
wij allen elkaar bij God weerzien.
Bidt allen voor mij, en gij kinderen,
weest een goede steun voor vader.

Zoete Moeder van Den Bosch,
bid voor haar.



