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Ter blijvende herinnering aan

LEONARD MENNIS
echigencot van Anna Katharina Kochs

De dierbare overledene werd geboren te Aken
(DId.) op 2 mei 1899. Hij overleed plotseling
te Eygelshoven op 26 december 1967 voorzien
van het H. Oliesel. Op 30 december werd hij
na een plechtige Eucharistieviering in de paro-
chiekerk van St. Jan de Doper op het R.K.
Kerkhof aldaar begraven.

Stil en eenvoudig ging hij door het leven. Hij
was ingesteld op het goede en hij was bezorgd
voor allen, die aan zijn zorgen waren toever-
trouwd. Als ieder sterven een grote leegte bij
hen, die achterblijven veroorzaakt, hoeveel fte
meer dan het plotselinge heengaan van een
goede echtgenoot en lieve vader en grootva-

er.

Toch is er bij dit sterven ook een grofe troost.
De dierbare overledene was een man van groot
geloof. In dat geloof vond hij de kracht om
alle tegenslagen van het leven te dragen; door
dit geloof kwam hij tot een als vanzelfspre-
kende goedheid en hulpvaardigheid.

Op het feest, dat wij de komst van Gods Zoon
op deze aarde vieren, ging hij naar het huis
van zijn Vader. Wij mogen vertrouwen, dat
hij nu opgenomen is in het eeuwige Licht, waar
vrede en vreugde is zonder einde.

Laat ons bidden. .
God, wij geloven, dat ons sterven geen einde
is, maar een nieuw begin. Sterk ons bij dit
leed door het voorbeeld van onze goede
echtgenoot en vader. Moge hij, die onze steun
was tijdens zijn leven, ook een steun voor ons
blijven nu hij leeft bij U. Amen.

Voor Uw medeleven, ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis, betuigen wij U onze har-
telijke dank.

Familie Mennis
Familie Kochs

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 10 februari 1968 om 9 uur
in de parochiekerk van St. Jan de Doper te
Eygelshoven.




